
 

Jaarverslag 2024 
INTRO 
Een jaar van grote verandering, want dit jaar is op papier het kerkgenootschap Impact gestart 
op 1 mei. In de praktijk werd dat iets later, omdat we een paar dingen moesten regelen om 
goed te kunnen draaien. 14 juli hadden we laatste dienst onder de vlag van kerkgenootschap 
Levenskracht en 11 augustus (na de zomerstop) hadden we de eerste dienst onder de vlag van 
Impact. Op 25 augustus hebben we de officiële openingsdienst gehouden.  
Vanaf het moment dat we Impact zijn gestart merkten we dat sommigen even tijd nodig hadden 
om te wennen, maar we merkten ook dat alles in een stroomversnelling leek te raken.  
We hebben echt Gods koninkrijk kunnen vertegenwoordigen als kerk en zagen, mensen tot 
geloof komen, groeien in hun geloof en we zagen een mooie cultuur ontstaan. We zijn erg 
dankbaar voor wat God heeft gedaan en voor alle mensen die hun vertrouwen in ons gesteld 
hebben en mee hebben bewogen in de richting die God ons liet zien.  

REACH (mensen bereiken) 
Om mensen te bereiken hebben we de volgende dingen gedaan.  
- Family and Friends. Een speciale dienst die ingericht is om nieuwe mensen uit te nodigen. Er 

werd rekening gehouden met de inhoud van de preek (dat deze begrijpelijk is voor mensen 
zonder christelijke achtergrond) maar ook het evangelie moest erin zitten, zodat iedereen 
hoort over Gods reddingskracht. Ook de liederen werden door het aanbiddingsteam 
zorgvuldig uitgezocht. We hebben een Family and Friends dienst gehouden op 2 september 
en met de kerstdienst op 22 december, welke we groots hebben aangepakt voor de meeste 
impact. We hebben goed geadverteerd en de dienst modern en leuk ingericht. 

- Picknick. Op 7 september hadden we een grote picknick in het Reeshofpark, we hadden de 
Impact vlaggen neergezet en de Re-Newt bus kwam met speelgoed voor de kinderen. We 
hadden echt een hele toffe tijd met elkaar en er zijn mensen door naar de kerk gekomen, die 
nu nog komen, dus dat is geweldig! 

- Testimony Time. Een dienst waarin iemand met een sterke getuigenis vertelt over wat God in 
zijn/haar leven heeft gedaan. We zien toch dat hier ook weer mensen van buitenaf op 
afkomen. Dus het effect is tweezijdig, men leert over wie God is en wat Hij kan doen (teach) 
en er komen mensen door naar de kerk (reach). We hebben 6 oktober een Testimony Time 
dienst gehad. Tijdens deze Testimony time dienst heeft Johan zijn verhaal verteld. Daar zijn 
we ze heel dankbaar voor! 

- Doopdienst. Op 3 november hebben we een doopdienst gehouden om de mensen die tot 
geloof zijn gekomen te dopen en daarmee hun geloof te kunnen bezegelen. Tijdens deze 
eerste doopdienst van Impact werden er 9 mensen gedoopt! 

- Impact Cleaning. Om de zichtbaarheid van Impact te vergroten zijn we met wat mensen in 
winkelcentrum de Heyhoef straatvuil gaan opruimen. Gewapend met een grijpstok en een 
vuilniszak en gekleed in een Impact shirt zijn we de straat opgegaan. Daar kwamen leuke 
gesprekken uit voort en we kregen leuke reacties. 16 augustus, 4 oktober en 29 november 
hebben we een Cleanup actie gehouden. Het was ook als een profetische declaratie, alsof we 
land innemen en schoonmaken voor Koning Jezus! 
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- +1 mannen- en +1 vrouwen avonden. Om niet alleen met mannen en vrouwen samen vanuit 
de gemeente te komen, maar soms ook de gelegenheid te hebben om hier iemand mee 
naartoe te nemen, zodat mensen kennis kunnen maken met ons als kerk en later hopelijk 
natuurlijk een relatie kunnen ontwikkelen met de levende God.  

- Holyween. Om een tegengeluid te laten horen tegen Halloween en zichtbaar te zijn hebben 
we een lichtjestocht gehouden door de wijk. Van tevoren hebben we een wit shirt of lampion 
geknutseld. Er was een grote opkomst en het was echt geweldig om te zien!  

- Impact Caring. Met 8 rolstoel afhankelijke mensen uit verpleeghuis De Reyshoeve zijn we naar 
de markt en winkelcentrum De Heyhoef gegaan. Het was een gezellige tijd en we het was 
heerlijk weer. Nadien zijn we koffie gaan drinken in het verpleeghuis. Ook hadden we namens 
Impact een bossen bloemen geschonken voor de verpleeghuisafdelingen. 

TEACH (mensen onderwijzen) 
Om mensen te onderwijzen hebben we de volgende dingen gedaan.  
- Bijbelstudie. Bijbelstudies geven we op woensdagavonden. Deze avonden hebben meestal 

een aantal keren achter elkaar hetzelfde thema. Dit jaar hebben we het uitgebreid gehad over 
het DNA van Impact, zodat we allemaal duidelijk weten wát voor soort kerk we zijn. Tot nu toe 
hebben we 8 bijbelstudie avonden gehad. 

- Basics. Onze fundamenten cursus genaamd ‘basics’ geeft pasbekeerde christenen een goede 
basis voor hun geloofsleven. De Basics omvat 8 lesavonden en is dit jaar onder Impact 1x 
gegeven. Dank aan Monique van Breugel die de Basics gegeven heeft in oktober/november. 

- Prediking. Bij elke zondagsdienst is er een spreker die een bijbels gefundeerd woord brengt 
aan de gemeente. Ps. Arjan heeft het meest gesproken, Ps. Sandra heeft 2 keer gesproken en 
daarnaast hebben we voor eerst een boodschap van Monique van Breugel gehoord én 
geweldige externe gastsprekers mogen ontvangen zoals: Erica Duenk, Herman Boon, Dick 
Westerhof, Arleen Westerhof, waar we heel dankbaar voor zijn. Het heeft ons weer veel 
gebracht en de gemeente onderwezen, maar vooral ook geactiveerd om Gods koninkrijk 
actief te bouwen.  

- Mannen- en vrouwenavonden. Mannen- en vrouwenavonden zijn gehouden, waarin we 
uiteraard erg gezellige fellowship hebben, maar er ook altijd wel wat te leren valt. Het mooie 
hiervan is dat je thema’s kan gebruiken die mannen en vrouwen gericht aanspreken. 25 
september en 27 november waren er een vrouwen- en een mannenavond.  

- Gericht selectief. Aan een kleine selecte groepje hebben we een avond predikkunde 
gegeven, dit zijn mensen die we in de toekomst willen zien spreken. Ook proberen we 
maandelijks met een kleine groepje samen te komen om hen voor te bereiden op een  
bediening.  

RELEASE (mensen activeren)  
Om mensen te activeren hebben we het volgende gedaan. 
- Coachende rol gehad door mensen aan te spreken op hun talenten, hierdoor werden 

mensen gemotiveerd om ook actief mee te bouwen aan de gemeente. Farley had hierin een 
grote rol, daar zijn we hem erg dankbaar voor. 

- Aanstellen van nieuwe teamleiders en werkers, omdat er teamleiders en/of werkers 
weggingen of uitvielen. 

- Discipelen van elkaar. Mensen in de gemeente leren dat zij ook iets in te brengen hebben. 
Wat je weet kun je doorgeven, waar je in geoefend bent, daarin kun je uitstappen. Zo leren 
we van elkaar en worden mensen geactiveerd. 



- Ruimte geven en uitdagen. Door sommigen wat ruimte te geven en/of uit te dagen om uit 
hun comfortzone te komen zien we mensen ontplooien en actief worden. Bijvoorbeeld door 
hen het avondmaal te laten doen, verantwoordelijk te maken voor een afgebakende taak, enz. 

GEBEDSAVONDEN 
We ervaren dat God een mooi werk wil doen in Tilburg door ons als lokale kerk heen en weten 
dat daar dan ook gebed achter moet zitten. We hebben daarom het hele jaar door elke 
maandag avond gebedsavonden gehouden. Hier wordt het werk wat we doen op alle drie de 
pijlers in gebed gebracht. Tevens kan men tijdens deze avonden leren hoe ze kunnen bidden 
door naar anderen te kijken en geeft het ruimte om uit te stappen om hardop te bidden. Het 
heeft dus een brede werking. Ook de gebedsavonden worden goed bezocht. Meestal tussen 
de tien en twintig mensen. De avonden worden door Sarfatti en Joëlle voorgegaan en Sarfatti 
heeft inmiddels de leiding over het gebedsteam genomen. We zijn erg dankbaar voor dit mooie 
werk!  

TEAMS  
De teams hebben regelmatig vergadering en 1x per jaar een teamuitje. Soms worden ze 
bijgestaan door het visieteam. Ze werken met z’n allen hard om alles goed draaiende te 
houden. 
- Worship team. Zij hebben weer echt keihard gewerkt dit jaar, niet alleen staan ze bijna elke 

zondag met de band te spelen, maar ook repeteren zij wekelijks. Er is een nieuwe dynamiek 
ontstaan en we zijn erg trots op hoe zij ieder afzonderlijk en als team zijn gegroeid! 

- Kinderkerk team. De kinderkerk heeft echt wat extra werkers nodig, daarom was het een 
pittige tijd. Toch hebben zij de kinderen naar een hoger geloofsniveau gebracht en de kids 
van 7-12 jaar leren ook hoe ze de Bijbel kunnen lezen en hoe ze moeten bidden. Al met al 
een hectisch maar ook vruchtbaar jaar voor de kinderkerk. Avylène en Sandra W. geven 
leiding over het kinderwerk en vergaderen meermaals per jaar met alle kinderwerkers. We 
zijn erg blij met ieders inzet. 

- Ushers. Johan heeft de leiding over dit team op zich genomen. Zij hebben wat verloop en 
onrust gehad wat betreft de werkers, maar er staat een stevig en betrouwbaar team. Zij 
zorgden voor het verwelkomen van mensen en de veiligheid en orde voor, tijdens en na de 
diensten. Tevens doen ze veel neventaken, zoals het helpen bij het avondmaal verzorgen, de 
flyertafel neerzetten, etc. We zijn blij met dit team en de nieuwe mensen die erbij gekomen 
zijn. 

- Geluid/beamer/video. Bij het geluid én het beamer-team komen we eigenlijk enkele werkers 
tekort, maar dit loopt toch opmerkelijk goed en daar zijn we erg blij mee. De video opname is 
nu nog wat amateuristisch omdat er niet echt een team achter zit. Dit moet nog tot stand 
komen.  

- Media. Dit is niet echt een team. Mandy zorgt nu nog in haar eentje voor content voor de 
Instagram pagina en denkt actief met ons mee over creatieve manieren om events aan te 
pakken en kerk te zijn in een moderne tijd. Ps. Arjan zorgt voor de Facebook pagina (maar 
hier zoeken we ook nog iemand voor)  

- Evangelisatie. Ook een éénmansteam bestaande uit Koen. We hopen op wat uitbreiding van 
het team om ook meer uit te kunnen gaan in de maatschappij om onze zichtbaarheid te 
vergroten. Hier zijn we nog ideeën over aan het bedenken. 



VRIJWILLIGERS 
Ook zijn er nog andere helpende handen in de gemeente die bijvoorbeeld de kopjes 
opruimen, de tafels en stoelen klaarzetten voor bijbelstudies, gebedsavonden en 
samenkomsten, etc. Denk aan Sylvia, Willem, Ramon, Lesly, Wesley en nog veel anderen. We zijn 
iedereen heel dankbaar voor hetgeen ze doen. Het maakt dat we zo in beweging kunnen zijn! 

TEAMCOÖRDINATOREN 
De teamcoördinatoren zijn elk kwartaal een keer samen gekomen om de visie tot zich te nemen, 
overleg te plegen en te kijken wat er nodig is, om verder te bouwen en om van elkaar te leren.  

VISIETEAM  
Dit jaar is ook het visieteam uitgebreid met Ton (penningmeester) en Monique (oudste) van 
Breugel. Zij zullen ook Ps. Arjan en Ps. Sandra gaan helpen om de visie te bewaken en te kijken 
of er wellicht dingen anders moesten. Farley en Sandra (diakenen) hebben de meer praktische 
zaken op zich genomen.  

BESTUUR  
Omdat we een nieuw kerkgenootschap zijn, hebben we ook een bestuur. 
VOORZITTER  : Arjan Renes 
SECRATARIS  : Sandra Renes 
PENNINGMEESTER : Ton van Breugel 

PASTORAAL TEAM 
Dit team heeft echt goed werk gedaan. Zij hebben mensen geholpen, gediscipeld en 
bijgestaan, waardoor zij weer verder kunnen groeien in de Heer. Natuurlijk kunnen we hier niet 
teveel op ingaan i.v.m. privacy. Wat misschien ook wel een pastorale werking heeft, zijn de 
kaartjes die heel het jaar door verstuurd worden door Joëlle in naam van Impact, om mensen te 
feliciteren, te bemoedigen of een hart onder de riem te steken. 

GROEI  
We hebben sinds de overgang naar Impact een mooie toename gezien in het aantal mensen 
die naar de zondagsdienst komen en die zich ‘ingeplugd’ hebben via de website. Wat erg mooi 
is om te zien is dat het vaak mensen zijn zonder kerkelijke achtergrond. Mensen die dus nieuw 
Gods koninkrijk binnenkomen.  

MEDIA  
Op Facebook en YouTube werden alle preken gezet. Op Facebook is er ook een continue 
stroom van content in de vorm van bijbelteksten, vraagstellingen, quotes en herinneringen aan 
activiteiten. Op Instagram werden korte video en foto’s gedeeld van de diensten en activiteiten.  
Op de website hebben we de agenda up to date gehouden en de inhoud van de site zo nu en 
dan wat veranderd. Daar ging wel veel tijd aan verloren, maar we zijn blij met het (voorlopige) 
resultaat.  

NIEUWSBRIEVEN 
Elk kwartaal gaat er een nieuwsbrief uit. Hierin staat vermeld wat er veranderd is, wat er gedaan 
is, we aan het doen zijn en nog gaan doen. Tevens is het een manier om mensen niet alleen te 



informeren, maar ook weer even te herinneren aan de visie; Impact door levend geloof. (reach, 
teach, release) . 

CONTACTEN 
Het contact met de werkers van het wijkcentrum Heyhoef is erg goed, er wordt meegedacht en 
ook wordt het gewaardeerd om werkzaam te zijn als wij het pand huren. 
Ook hebben we persoonlijk als pastors dit jaar veel contacten kunnen leggen met andere 
voorgangers en bedieningen. Zo hebben we goed contact gehad met o.a. Dick en Arleen 
Westerhof van Gods Embassy, Jarno van Dijk Kingdom Culture Ministries, Peter en Ilona Paauwe 
van Doorbrekers en Martial Ipema. Daar hebben we echt veel van kunnen leren, raakten we 
steeds weer bemoedigd, ons netwerk groeit en de gemeente werd er direct en indirect door 
opgebouwd.  

ROYAL CHRISTMAS  
We hebben het jaar afgesloten met een geweldige kerstdienst. Dit hebben we ‘Royal Christmas’ 
genoemd en het was een groot succes. 
Het was een mooie kerstversiering! De band had mooie liederen uitgekozen, Ps. Arjan had  met 
zorg een preek voorbereid die Jezus als Redder bekend maakte en na de dienst was er 
uitgebreid eten en drinken geregeld. Er zijn ongeveer 185 mensen op af gekomen, de zaal zat 
goed vol! Er kwamen veel familie en vrienden van vaste leden, maar ook veel nieuwe mensen, 
veelal uit de wijk of directe omgeving. We hadden dan ook goed geadverteerd, zowel online als 
met flyers en mondeling. Er kwamen veel positieve reacties en we hopen dat we hiermee onze 
kerk,  maar vooral ook de Heere Jezus meer bekendheid hebben gegeven.  

ANDERE SPECIALE DIENSTEN 
- Vision Sunday. Op 1 December hadden we deze dienst waarin we nog een keer visie, maar 

dit keer ook de waarden van Impact hadden uitgelegd, maar we keken ook vooruit, naar wat 
nog in het verschiet ligt. Ps. Arjan gaf ook nog een kort woord over het thema voor het 
komende jaar ‘alles is mogelijk’. 

- Opdraag dienst. Om mensen stil te laten staan bij de geboorte van een kind of bij hun 
opvoeding van een kind hebben we een opdraag dienst. We dragen dan de kinderen op aan 
de Heer en beloven hen op te voeden in de wegen van de Heer. Ook spreken we een zegen 
uit over het kind. Deze eerste opdraag dienst werden er 3 kindjes opgedragen. 

TOT SLOT 
We kijken terug op een veel bewogen, maar wel erg goed jaar. Ja, er waren wat uitdagingen, 
maar ik moet zeggen dat ik alleen maar meer respect en vertrouwen heb gekregen in onze 
teams. We zien uit naar een geweldig nieuw jaar met zelfs grotere doorbraken en groei. We 
danken God dat Hij bij ons is en ons zegent in wat we doen voor Impact en we geloven dat er 
alleen maar meer Impact zal komen door ons levende geloof.  
Amen.
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